Liturgie viering zondag 18 april
3e paaszondag: Misericordia Domini = Barmhartigheid van God
Voorganger: ds. Arie Boelhouwer
Organist: Jan Spoel
Zanggroep: Heleen van Kuilenburg, Heidi Kiel, Evelyn Noltus en Jacques Claas
Ambtsdragers: Henry Doornenbal, Jan Keuter
Welkom en lector: Ellen van Dijk
Beeld: Robbert van Dijk

De klokken luiden — de kaarsen branden

Orgelspel: Psalm 23 (koraal C. Goudimel en variatie J.P. Sweelinck)
Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed

We gaan staan

Begroeting: De Heer zij met u!

ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN!

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid

EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Bemoediging (gesproken):

»><>»<><

We gaan zitten

Psalm van de Zondag: Psaim33:1en 8

Kyrie: V: gebedsintenties
Lied 301a
Gloria: Lied 650

RONDOM DE SCHRIFTEN
V: Gebed van de zondag

Eerste Schriftlezing gezongen:
Lied 447 (= Micha 4, 1-5/Jesaja 2, 2-5)

Tweede Schriftlezing: L: 1 Johannes 1, 1-7



Evangelielezing: L: Johannes 21, 15-24
Acclamatie op de lezingen: Lied 640b

Uitleg en verkondiging

Antwoordlied: Lied 649

eid mijn schapen.....

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden

Mededeling van de diaconie

HEENZENDING EN ZEGEN (we gaan staan)

Slotlied: Lied 601

Zegen: V: De HEER zegene u en Hij behoede u.
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen.

Orgelspel: 'De aarde is vervuld van goedertierenheid' (L. 650), Joh. van Dommele

Nu onze voorgangers voor ‘lege’ kerken staan, zou het fijn zijn als u ze een
(korte) reactie geeft na de dienst. Dat kan een reactie op de preek zijn of
‘gewoon’ een groet of een bemoediging.

Deze week is de voorganger ds. Arie Boelhouwer,
e-mail: arieboelhouwer@hetnet.nl




